
    

 

Het weer: Even goed 

als gisteren, misschien 
nog wat warmer! Leuk 
voor iedereen! 

 

Menu van de dag 
ontbijt 

 

Middag 

Soep van de dag 

Ravioli met brood 

Calamares met tartaresaus en 

natuuraardappelen 

Fruit 

 

Avond 

Varkensgebraad met spinazie en puree 

Tilapiafilet met preisaus en puree 

Dessert 

 

 

 

 

 

 

Het skiën:  

Beginners: 

De meeste beginners zijn de blauwe piste 

afgeskied. Zij namen dus ook voor de eerste 

keer de zetellift. 

Gevorderden: 

Net zoals gisteren doorskiën zij het ganse gebied. 

 

 

 

De wandeling: De langste 

wandeling van de 

sneeuwklassen is achter de 

rug. Ze werden beloond met 

een uitzonderlijk mooi 

uitzicht: het meer van Genève 

onder een stralende zon. 

Ondertussen geleerd over het 

U-dal dat de Rhônevallei is, 

over de planten op de 

bergflanken,… 

           

 

 

 

 

 

 

Een lekker moment: een halve 

plak Zwitserse chocolade met 

Ice-Tea na de inspanning op een 

zonnig terras. Heerlijk! 

 

Avondactiviteit: 

Pyjamafeestje samen met de andere klassen. 

Duupje komt nog langs om de dag af te sluiten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Een onverwacht moment:één van de kinderen ging tijdens het 

ontbijt nog een kommetje yoghurt halen. Vol zwier draaide hij met zijn potje boven zijn hoofd 

over het hoofd van een andere jongen naar zijn plaats, zwats, een groot deel witte smurrie 

belandde op de sweater. Dat is wat anders dan sneeuw!! 

   Beelden van de dag!          

 

Thomas niet mee op wandeling, wel mee naar de ski! 

           

             

     

 

      


